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Kerkberichten verschijnt zes keer per jaar als kerkblad voor de Protestantse
Gemeente Maas-Heuvelland en de Protestantse Gemeente Eijsden.

Het is een uitgave van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Abonnemen-
ten per jaar: binnenland 20.-/buitenland 30,-/digitaal 8,-. Advertentietarieven op
aanvraag (tussen 50,- en 125-). Het rekeningnummer is NL37RABO0373724772
tn.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.

De volgende uitgave verschijnt op 4 april en bestrijkt de periode van 5 april tot en
met 5 juni. Kopij hiervoor dient uiterlijk 16 maart a.s. aangeleverd te worden bij uw
redacteur ofwel via redactiepm@hotmail.com

Dankwoord voor Dominique Knols

Jarenlang heeft Dominique meegewerkt aan Kerkberichten. Ze weet
het niet meer precies, maar het zal zes a zeven jaar geweest zijn. Toen
de redactie van Kerkberichten het moeilijk kreeg om de uitgave goed
voor elkaar te krijgen, werd Dominique gevraagd om daar een goede
orde in te vinden. En die vond ze. Zij werd een onmisbare schakel in
het geheel. Zij nam deel aan de redactievergaderingen; zorgde ervoor
dat de auteurs bericht kregen voor wanneer iets ingeleverd moest
worden; verzamelde alle kopij; deelde die in in de diverse rubrieken;
zorgde ervoor dat de correctoren de kopij kregen; dat die op tijd bij
Ben Theunissen (lay-out) kwam; mailde de eerste drukproef voor
correcties naar de andere redacteuren en stuurde de gecorrigeerde
drukproef weer naar Ben: een ware spin in het redactieweb. Aan al
deze jarenlange werkzaamheden is helaas een eind gekomen. Finan-
ciéle ontwikkelingen in de gemeente leidden ertoe dat Dominique niet
meer deel kan uitmaken van de redactie. Het is heel jammer dat dit
moest gebeuren.

De redactie dankt Dominique heel hartelijk voor al het goede werk
dat zij al die jaren zo consciéntieus gedaan heeft.

Namens de redactie,
Marije Bijleveld

Vooruitblk

Marije Bijleveld

De dagen van Kerst en Oud en Nieuw liggen al
weer geruime tijd achter ons. Ook januari, de
maand die door veel mensen als ‘saai en lang’
bestempeld wordt, is voorbij. Wat we elkaar
wensten voor het nieuwe jaar is ook alweer naar
de achtergrond verdrongen.

Is er wel iets veranderd? Alle oorlogshandelingen
gaan door, oproepen om mensen in bijvoorbeeld
Oost-Europa de winter door te helpen blijven komen,
op politiek gebied is de rust zeker niet teruggekeerd,
integendeel. Velen maken zich zorgen over wat er in
2025 kan gebeuren. Wel of niet een noodpakket in
huis halen? Voor ieders rust kan ik het boekje Een
levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritua-
liteit voor het dagelijkse leven' geschreven door Wil
Derkse aanbevelen. Het leert je hoe je je kunt ver-
houden tot de boze en/of hectische wereld en je je
eigen houding en levensstijl kunt ontwikkelen.

Dit kan natuurlijk ook door bewust de Veertigdagen-
tijd in te gaan die op Aswoensdag 5 maart begint en
eindigt met het feest van Pasen. Er zijn geen regels
voor hoe die weken te beleven. leder voor zich kan
daar invulling aan geven. De bijbelteksten die op de
zondagen in de Veertigdagentijd gelezen worden,
kunnen richting geven; er zijn boekjes die voor elke
dag in die periode een moment van overpeinzing
aanreiken; er zijn Veertigdagenprojecten in binnen-
en buitenland waar aan meegedaan kan worden. En
er zijn mensen die daadwerkelijk vasten en zo de zes
weken solidair zijn (mag ik dat zo zeggen?) met hen
die honger lijden, weinig te eten hebben, armoede
lijden. Het geld dat uitgespaard wordt, wordt aan
een project of anderszins geschonken. Het is ook
een vorm van met jezelf in het reine komen: innerlijk
en uiterlijk, en na de Veertigdagentijd als een nieuw
mens ‘opstaan. En dan Pasen vieren. Dat is het leven
vieren, tegen alles in wat het leven ontmenselijkt. Dat
is weer hoop koesteren op een omkeer van alles wat
tegen het leven in gaat.

Voor onze gemeente gloort er eveneens hoop, en
wel op de aanstelling van een predikant. Het zou
mooi zijn als binnen afzienbare tijd de vacature ver-
vuld wordt en we samen het leven in de gemeente
met nieuw elan kunnen oppakken en voortzetten.
De vacature (op blz.24/25) geeft aan dat we o.a. een
levende, vierende en lerende gemeente zijn en ac-
tief en betrokken. Wat dit laatste betreft, wil ik u op-
merkzaam maken op Wereldgebedsdag op 7 maart
(zie blz. 11) Er was ooit een comité in Maastricht en
de viering werd gehouden in de kapel van de zusters
onder de Bogen. Helaas is het comité er niet meer,
ook al omdat er geen viering meer gehouden kon
worden in de kapel. Deze wordt nu gehouden in de
kerk van Klooster Wittem. Gemeenteleden weten de
weg daar naar toe (nog) niet te vinden. Willen we een
betrokken gemeente zijn, dan zijn dergelijke bijeen-
komsten bij uitstek geschikt om onze betrokkenheid
te laten zien in Maas-Heuvelland. En ongetwijfeld
doen zich in februari en maart nog meer (kerkelijke)
gebeurtenissen voor dan er al zijn en waar de PGMH
haar ‘gelaat’ kan laten zien.

Marije Bijleveld

Pasen is het leven vieren
tegen alles in wat

het leven ontmenselijkt.




Voor Onderweq

ds. Gerard Nieuwburg

Iiefde als daad

In het Oecumenisch leesrooster '24-'25 staat het Lucasevangelie cen-
traal. Lucas beschrijft in hoofdstuk 9 vers 51 hoe Jezus doelbewust het
gelaat keert naar Jeruzalem om de eerste stappen te zetten van wat
zijn laatste gang zal worden. Hij loopt risico's tegemoet in de confron-
tatie met de godsdienstige status quo. Lucas vertelt daarna in hoofd-
stuk 10 over wat Jezus beschouwt als de kern van zijn missie en visie.
Daar krijgt Jezus namelijk de vraag voorgelegd wat de kern -het al-
lerbelangrijkste gebod- is uit wat hen is overgeleverd. Als antwoord
predikt én leeft Jezus het gebod van de liefde voor God en de naaste.

Nu laat onze westerse definitie van liefde zich niet zo goed rijmen
met het moeten dat in dat woord gebod meeklinkt. Ons woordenboek
noemt liefde immers een warme genegenheid (voor een ander per-
soon). Dat is een gevoelsdefinitie. Liefde als gebod klinkt nogal para-
doxaal in onze oren.

Misschien helpt het als we liefde leren beschouwen als ‘daad’ Dan gaat
het minder over emotie of hartstocht en meer over daadwerkelijke
trouw aan God en naaste. Liefde is dan gewoon ‘doen wat goed is voor
de ander’ Niet onder voorwaarde dat die ander ook goed is voor ons,
nee, eenvoudigweg zonder iets terug te verwachten. Onbaatzuchtige
en onvoorwaardelijke liefde blijkt uit wat een mens voor een mede-
mens doet. En wij beseffen dat God gediend wordt met wat je aan je
medemens goed doet. Dat heeft hij ons namelijk geboden.

Het is nogal een groot woord: onvoorwaardelijke liefde. Het doet me
denken aan het Zweeds psychologisch-satirische drama ‘Turist, een
film uit 2014. Bij een naderende lawine in een wintersportoord, zo be-
gint het verhaal, bevindt zich een gezinnetje op het terras van een res-
taurant. In dat angstig moment, waarin horen en zien ze vergaat, rent
de vader instinctief hard weg, terwijl ondertussen de moeder probeert
haar kinderen te redden door ze onder een tafel te dirigeren en ze
vervolgens te beschermen met haar eigen lijf. De verdere film ontspint
zich in pijnlijjke discussies en verwikkelingen rond dit éne moment:
een vader die zijn vrouw en kinderen in de steek laat om zichzelf te
redden.

Liefde is gewoon ‘doen wat goed

is voor de ander.

° I

Liefde zonder voorwaarden vooraf is risicovol. Je kunt
bijvoorbeeld -bewust of intuitief- aan het bieden van
hulp de voorwaarde verbinden dat je je eigen leven
niet in gevaar brengt. Een paar jaar geleden in Park-
land, Florida, wierp football-coach Aaron Feis zich
vOOr twee van zijn leerlingen toen een jongeman
van 19 jaar met zijn vuurwapen schietend door de
middelbare school liep waar hij werkte. Hij redde het
leven van zijn leerlingen en verloor het eigen leven.
Zijn reactie op dat kritieke moment toonde dat hij de
voorwaarde van eigen levensbehoud niet hanteerde.

Dit zijn twee extreme voorbeelden, uit een filim en
uit de werkelijkheid. De werkelijkheid is in dit geval
misschien nog wel minder begrijpelijk dan die van de
film: een mens wil toch overleven? Nou, blijkbaar niet
altijd: je laat die kinderen op zon cruciaal moment
niet in de steek, was de intuitie van de coach. Blijk-
baar bestaat er een drive die uitstijgt boven overle-
vingsdrang. Het belang van de ander dat je prioriteit
geeft boven dat van jezelf, met alle risico’s van dien.

Het gaat mij nu even niet om een competitie tussen
moeders en vaders; ook niet tussen de coach, die een
held wordt, en wellicht een ander in dat gebouw, die
zich opsluit in het toilet. Het gaat mij om het gegeven
dat een daad van liefde meestal een prijs heeft, soms
klein, soms groot. Dat is een kern van liefde: de kos-
ten worden gedragen door de gever. De ontvanger is
niets dan dank verschuldigd.

Onvoorwaardelijke liefde gaat ver. Een Syrische moe-
der die in een vluchtelingenkamp bereid is alles te
doen om haar zoontje te laten overleven. Een moe-
der in Nigeria doet alles om te voorkomen dat haar

dochtertje hetzelfde overkomt als zij, namelijk dat zij
besneden wordt. Die Nederlandse echtgenoot, die
tot het einde toe thuis zijn vrouw met dementie ver-
zorgt en haar later dagelijks bezoekt in het verpleeg-
huis terwijl ze hem allang niet meer kent... Het gaat
om mensen die herhaaldelijk de keuze maken om
het belang van een ander voorrang te geven op het
eigen belang. Daarmee laten ze het eigenbelang bij
stukjes en beetjes als voorwaarde vallen.

Liefde in bijbels perspectief gaat over 'het doen van
Gods geboden' (Leviticus 19). Dat is de drive, de be-
weegreden van Jezus. De verhalen laten zien dat dit
ook een prijs heeft. De 40-dagentijd bepaalt ons bij
de weg die hij gaat, en let wel: dat is ‘gewoon’ de weg
van Israél, de weg van Mozes, de weg van de profe-
ten, de menselijke weg van ‘doen wat goed is’, ‘wat
van God is, de weg van liefde.

Op Goede Vrijdag ligt de focus op de prijs van deze
levenskeuze van Jezus. Op de vroege Paasochtend
ligt de focus op wat met onvoorwaardelijke liefde
gediend wordt: het leven zelf. Wie leeft is niets dan
dank verschuldigd. En als je in de bijbelse verhalen
op zoek gaat naar een antwoord op de vraag hoe je
als mens je dank kunt uiten voor het leven, dan is
de kans groot dat je uitkomt bij: onvoorwaardelijke
liefde voor God en naaste.



Berichten ut de PGNH en Eijsden

ISRAEL

PGMH en de situatie in de Palestijnse gebieden

Eind 2024 heeft onze kerkenraad het moderamen van de PKN opge-
roepen druk uit te oefenen op de Rijksoverheid om te werken aan het
beéindigen van de onmenselijke omstandigheden, waarin de Pales-
tijnse bevolking zich bevindt. Als vervolg erop is een avond over dit
thema georganiseerd. Thomas van Gool (Pax) en Kees Flinterman heb-
ben hier een inleiding verzorgd. Voor degenen, die daarbij niet aan-
wezig waren, is dit artikel opgesteld. Het doet verslag van wat er die
avond aan de orde is geweest, wat onze kerkenraad heeft geschreven
en het antwoord daarop van het Moderamen.

Voor een goed begrip van de situatie in de Palestijnse gebieden verwijs
ik naar de video Bar Laat, waarin Ramsey Nasr en Raoul Heertje wor-
den geinterviewd. https://www.bnnvara.nl/barlaat/videos/614663

Situatie sinds 7 oktober 2023

Na 7 oktober 2023 vinden door toedoen van de Israélische overheid
bijna dagelijks tientallen Palestijnen de dood of raken gewond door
bombardementen, die huizen, tentenkampen, scholen en ziekenhui-
zen treffen waar zij leven of schuilen. Waar de militaire onderdrukking
op de Westbank gewoon doorgaat, met acht maanden na 7
oktober meer dan 500 dodelijke slachtoffers aan Palestijnse
zijde en 12 aan de zijde van Israél, gaat het in Gaza inmiddels
eind 2024 om tenminste 45.000 slachtoffers. Ook zien we
de brutale radicalisering aan Joodse zijde door kolonisten in
Jeruzalem en daarbuiten, die misbruik maken van de ruimte
die zij krijgen van een radicaal en oorlogszuchtig kabinet.

In Israél vinden dagelijkse arrestaties plaats, ook van kinde-
ren, opsluitingen zonder proces, is er sprake van onderdruk-
king en van het steeds verder in bezit nemen van Palestijnse
grond voor de bouw van ‘nederzettingen’ (in 30 jaar van
250.000 naar meer dan 750.000 Israélische bewoners) met
daartussen een wegennet dat Palestijnse dorpen van elkaar
en van bijbehorende landerijen afsnijdt.

Krimp van Palestijns gebied in de loop der
jaren. (Bron: israelreiswijzer.nl)

Rol Politiek en NGO'’s

(samenvatting lezing van Thomas van Gool)

Direct na de aanval van 7 oktober 2023 boden onze politici onmiddel-
lijk onvoorwaardelijke steun aan Israél. Vanaf die dag heeft PAX dage-
lijks contact met Israélische en Palestijnse activisten om ze zo goed
mogelijk te ondersteunen en hun stem hier te laten horen. Zij heeft
een strategisch partnerschap met het Nederlandse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken en werkt vaak samen aan het ondersteunen van initi-
atieven en het beschermen van mensenrechten.

Helaas zien we dat Nederland wat betreft Israél-Pa-
lestina momenteel meer onderdeel is van het pro-
bleem dan van de oplossing. Voor een staakt-het-
vuren is daadwerkelijke druk nodig en niet nog meer
wapens. De gijzelaars en gevangenen moeten vrij
gelaten worden en het dagelijks doden van burgers
moet stoppen. Helaas heeft Nederland bewust de
keuze gemaakt om onderdelen van F-35 gevechts-
vliegtuigen te blijven leveren aan Israél. Dit zijn ook
de vliegtuigen die ingezet worden bij de bombarde-
menten op Gaza. PAX heeft uiteindelijk samen met
Oxfam Novib en The Rights Forum de zware en niet
lichtzinnige beslissing genomen om een kort geding
tegen de Nederlandse Staat te starten om deze leve-
ranties en daarmee de medeplichtigheid te stoppen.
In hoger beroep is de zaak gewonnen. De Staat is
in cassatie gegaan en het wachten is nu op de uit-
spraak daarvan.

Rol PKN en PGMH

(uit de presentatie van Kees Flinterman)

In de Kerkorde, een soort Grondwet van de PKN,
staat in artikel I-7: "De kerk is geroepen gestalte te
geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met
het volk Israél”. De meest recente synode van de
PKN heeft een nota aanvaard onder de titel: 'Uw Ko-
ninkrijk kome. Als pelgrims onderweg met Joden en
Palestijnse Christenen uitgangspunt voor het beleid
van de kerk en als materiaal voor gesprek in de kerk.
In een recente verklaring (23/1/24) benadrukt de PKN
het belang van een rechtvaardige vrede voor Joden
en Palestijnen.

Hoe belangrijk zulke opmerkingen ook mogen zijn,
Zij zijn weinig concreet en politiek gericht. Als ver-
antwoordelijke burgers, als leden van een christe-
lijke kerk kunnen wij wel van onze grote bezorgd-
heid over grove schendingen van de rechten van de
mens blijk geven en we kunnen politiek verantwoor-
delijken oproepen om te streven naar een wapenstil-
stand als basis voor het onderhandelen over duur-
zame oplossingen. Daarnaast mogen ook diegenen
die verantwoordelijk zijn voor misdrijven tegen de
menselijkheid en oorlogsmisdrijven hun berechting
niet ontlopen.

"Daarom ben ik zo blij met het besluit van de Kerken-
raad vanavond deze discussieavond te organiseren.
Een avond die oproept tot actie, tot het niet langs de

kant blijven staan, die noopt tot gedachtewisseling
met respect voor elkaars standpunten. En dat ook na
vandaag te blijven doen.”

Brief PGMH

Op 28 november schreef de Kerkenraad een brief aan
het Moderamen van de PKN waarin zij na beschrij-
ving van de situatie zoals hierboven aangehaald de
PKN oproept om in actie te komen: “Omdat de kerk
behalve spreken ook handelen kan en we daartoe
zelfs zijn geroepen, spreken wij u als vertegenwoor-
diging van de Protestantse Kerk in Nederland, in
deze aan. Wij vragen u om via een brief de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken dringend te verzoeken
om druk uit te oefenen op de Israélische overheid
om de gewelddadigheden tegen burgers te stoppen
en humanitaire hulp toe te laten. Dit is geen politiek,
maar een roep om de rechten van de mens, het in-
ternationale humanitaire recht, te respecteren en na
te leven”.

Ook enkele andere PKN-gemeenten hebben deze
brief ontvangen met de overweging deze aan het
Moderamen te zenden.

Antwoord Moderamen

Op 20 december kwam het antwoord van het Mo-
deramen, ondertekend door de scriba, ds. R. de Reu-
ver. Daarin onder meer:

"De Protestantse Kerk heeft zich op Goede Vrijdag,
dit jaar, expliciet uitgesproken over de situatie in
Gaza. We vragen hierin volop aandacht voor de situ-
atie in het Midden-Oosten. In de media is hier ook
geregeld aandacht voor. Met andere woorden: de
positie van de Protestantse Kerk wordt duidelijk pu-
bliekelijk gecommuniceerd.

Tegelijk is het goed om als kerk terughoudend te zijn
om invloed uit te oefenen op de politiek. Andersom
zien we dat ook graag zo. Het is niet aan de kerk de
politieke oplossing voor het conflict uit te tekenen.
Daartoe is zij niet in staat, en het behoort niet tot
haar roeping. Het internationaal recht vormt het pri-
maire kader voor het vinden van gerechtigheid en
vrede.” De brief vervolgt als voorbeeld van hande-
len met het vermelden van hulp aan slachtoffers, het
onderhouden van goede relaties met Joden en Pa-
lestijnen en een campagne om de positie van kerken
daar te versterken.
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Het spreekt vanzelf dat dit niet het antwoord is waar
wij op hoopten. Wat de PKN al doet is prima, maar
wij vroegen de PKN niet om een oplossing uit te
tekenen, maar om handelen met het oog op recht-
vaardigheid. Het uitdragen van een statement is niet
genoeg om de moordpartijen te doen stoppen. Daar-
voor is druk nodig omdat naar die taal mogelijk wel
geluisterd wordt. Langs de zijlijn roepen was in ons
eigen oorlogsverleden niet voldoende en zal dat ook
nu niet zijn. De PKN wil dus niet oproepen om de wa-
penleveranties aan Israél te stoppen, waarmee deze
moorden gepleegd worden.

Bij het schrijven van dit artikel was nog niet duidelijk
welke rol de PGMH wat dit betreft nog oppakt of het
bij de voorgaande briefwisseling zal laten.

Wat kan iedereen doen

Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en ban-
ken investeren voor meer dan 20 miljard euro in
bedrijven die betrokken zijn bij de illegale nederzet-
tingen. Stuur een bericht naar de bank/verzekeraar/
pensioenfonds als ze voorkomen in het rapport of, als
je in de positie bent om over te stappen, doe dat. Bei-
de kan via https://eerlijkegeldwijzer.nl/campagnes/.
En/ of teken de petitie van PAX, Oxfam Novib en The
Rights Forum of Amnesty International.

In Maastricht is actief: ‘All Eyes on Rafah-Palestine
Coalition Maastricht’' : roosdelsen@gmail.com.

Tenslotte: wanneer u of je er prijs op stelt deel te ne-
men aan een gesprek hierover in kleine of grote kring,
laat dit dan weten. Het helpt ons te kunnen beoorde-
len of wij nog een bijeenkomst over dit onderwerp
zullen organiseren: beheerpgmh@gmail.com

Jelle Vegt

Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Nieuwjaarswens

De kerkenraad wenst u allen langs deze weg een ge-
zegend jaar toe. Tijdens de dienst van 5 januari j.l. in
Eijsden hebben we een aantal van u na de dienst al
persoonlijk ontmoet en een goed en gezond nieuw-
jaar kunnen wensen. De dienst van 5 januari werd
gezamenlijk gevierd met de Remonstrantse Kring
Zuid-Limburg.

Terugblik diensten in december

In december hebben we een drietal mooie en sfeer-
volle vieringen gehad in ons kerkje. De diensten zijn
redelijk goed bezocht met in totaal 80 kerkgangers.
Op de derde adventszondag was er een dienst met
aansluitend de traditionele lunch en avondmaalsvie-
ring samen met de Remonstrantse Kring Zuid-Lim-
burg: een prima opkomst en een gezellig samenzijn.
De dienst op kerstavond werd verzorgd door Ruud
Foppen als voorganger en zoals gebruikelijk werd de
kerstlezing gedaan door Nathalie Beets.

Na de kerstavonddienst was er de traditionele glih-
wein, zoals vanouds verzorgd door Roel en Yvonne
Haberkorn.

Op kerstochtend was Klaas Spoelstra de voorganger;
de dienst werd opgeluisterd door een klein koor, sa-
mengesteld uit eigen gelederen die onder leiding van
Wilma Flier enkele mooie kerstliederen zongen, deels
ook samen met de gemeenteleden.

De kerstboom in de kerk werd versierd door Max
en Myriam Paczek en de adventskrans in de kerk en
kerststukjes in het kerkelijk centrum zijn zoals ge-
bruikelijk gemaakt door Nicole Vroon.

Dank aan ieder die een steentje heeft bijgedragen om
de kerkdiensten in december een feestelijk tintje te
geven!

Adventsmiddag

Op vrijdag 13 december hebben we weer een ad-
ventsmiddag gehouden.

Er waren een twintigtal mensen aanwezig om te
luisteren naar Dr. Ronald Westra van de Universiteit
Maastricht, die enthousiast een lezing gaf over ‘de
Einsteintelescoop, mogelijk in Limburg en een bron
van nieuwe kennis over het heelal. Blijft er nog wat te
geloven over...?

Natuurlijk ontbrak de traditionele kerstquiz niet, dit-
maal verzorgd door Ruud Foppen én Klaas Spoelstra.
Lies Kaffa had lekkers gebakken voor bij de koffie. De
middag werd afgesloten met een gezellig borrelmo-
ment.

Vesper

Op 19 januari vierden we met de samenwerkende RK
parochies in Eijsden een oecumenische Vesper. Deze
dienst werd gehouden in ons protestantse kerkje in
Eijsden. Voorgangers waren ds. Klaas Spoelstra en
pastoor R. Verheggen. Het centrale thema van de Ge-
bedsweek voor de Eenheid is dit jaar: Ja, ik geloof’
naar aanleiding van de geloofsbelijdenis van Nicea.

Diensten komende periode

Op 16 februari en 30 maart zijn er diensten in ons
kerkje in Eijsden samen met de Remonstrantse Kring
Zuid-Limburg. Esther van der Panne is dan de voor-
ganger.

Zondag 9 maart is er een dienst in Eijsden met Ruud
Foppen als voorganger.

Collecten Diaconie

We hebben in 2024 via collecten tijdens de kerkdien-
sten € 2092 ingezameld. Hiervan is € 695 via Kerk in
Actie afgedragen aan landelijke doelen en hebben
we € 1397 bestemd voor doelen in onze eigen re-
gio of doelen die georganiseerd werden vanuit onze
kerk. De belangrijkste daarvan waren de Voedselbank
(€ 195), Stille Armen (€ 161), Homeless Child (€ 89)
en Vrienden van het Pieterke (€ 60). De Diaconie
heeft uit eigen middelen het afgelopen jaar nog eens
€ 100 overgemaakt. Goed om te weten dat na overleg
met onze Diaconie voor Homeless Child en Pieterke
eveneens gecollecteerd wordt in de Protestantse Ge-
meente Maas-Heuvelland. Ook langs deze weg wil-
len wij ieder bedanken die hieraan heeft bijgedragen.

Onderhoud orgel

De fa. Verschueren Orgelbouw heeft op 5 en 6 no-
vember een grote onderhoudsbeurt uitgevoerd aan
ons orgel. Dit was al lang niet meer gebeurd en bleek
daarom hoogst noodzakelijk. Fijn dat naast onze kos-
ter Max de beide organisten Arnaud van Kan en Klaas
Remerie ieder een dag ondersteuning wilden verle-
nen. Dank daarvoor.

Leeskring

Op vrijdag 7 februari staat de roman ‘de Onbedoel-
den’ van Cobi van Baars op het programma om te
bespreken.

We starten zoals gebruikelijk om 14.00 uur in het
kerkcentrum in Eijsden.

Dick Rootert



Diaconie

Hanske Kamphuis

Het hele jaar door sturen wij de opbrengsten van onze collecten en
giften naar de doelen waar ze voor bestemd zijn. Hieronder een (niet
volledige) opsomming van de bedankjes die wij ontvingen.

U begrijpt dat die bedankjes voor u bestemd zijn.

Lees ze en weet dat uw bijdragen dus goed terecht gekomen zijn:

Stichting Stille Armen Maastricht

Beste donateurs,

Namens het bestuur, alle vrijwilligers en onze klanten wil ik jullie hartelijk be-
danken voor de donatie die we vorig jaar hebben ontvangen. Op 17 decem-
ber jongstleden hebben we met 125 vrijwilligers maar liefst 1.500 kerstpak-
ketten bezorgd bij 1.150 gezinnen in Maastricht. We doen dit met veel plezier
en zijn blij dat we mensen in armoede een fijne kerst hebben kunnen bieden.
Nogmaals heel veel dank en ik wens jullie een fantastisch en gezond 2025
toe. Paul Knols.

Stichting Un Abrazo Para Los Amigos

Beste Amigo’s,

Via deze weg wensen wij allen die onze (kleine) Amigo's een warm hart toe-
dragen. Fijne feestdagen &een voorspoedig 2025! Math Roijen (voorzitter).

Stichting Leergeld

Geachte diaconie leden,

Dank voor het mooie bedrag uit de collecte opbrengst dat we op onze bank-
rekening mochten ontvangen. Ook dit jaar groeit het aantal aanvragen weer
gestaag en hebben we donaties als de uwe hard nodig. Jane Kappers (secre-
taris).

Kerstpakkettenactie

Een mooie dag die we vandaag voor God en de mensen in Maastricht moch-
ten hebben, met dank aan jullie. Inge.

International Justice Mission Nederland

Hierbij ontvangt u een bevestiging van de donatie van uw gemeente. Be-
dankt voor uw gift! Mede dankzij de hulp van uw kerk kunnen we moderne
slavernij en geweld tegen de meest kwetsbaren bestrijden.

Uiteraard heeft onze penningmeester het hele jaar door de collecteop-
brengsten doorgestuurd naar de begunstigden.

In de Nieuwsbrief heeft u iedere week kunnen lezen wat het doel van de
collecte was. Bovendien wordt in de dienst op zondag nogmaals het col-
lecte doel opgelezen.

Helaas kunnen wij nog geen totale bedragen opgeven. De boekhouding
over 2024 kan nog niet afgesloten worden. Zodra bedragen bekend zijn
voor totale bedragen van aangekondigde collecten en bijzondere doelen,
gaan wij u dat weer meedelen in Kerkberichten.

Wees er van overtuigd dat al uw giften goed terecht zijn gekomen en in
dankbaarheid zijn aanvaard.

Wereldgebedsdag 2025

Solidair de wereld rond

Ieder jaar wordt op de eerste vrijdag van maart
een gebedsviering van Wereldgebedsdag gehou-
den. Niet alleen in Nederland, maar de wereld
rond. Er zijn 173 landen die meedoen aan deze
viering. Het initiatief hiertoe werd genomen in
Amerika in 1927. Elk jaar wordt een ander land
gekozen en vrouwen uit dat land stellen de vie-
ring samen, toegepast op hun eigen land. Maar
elk land en ieder comité in dat land is vrij deze
viering aan te passen aan de eigen behoeftes en
mogelijkheden.

Het belangrijkste is dat Wereldgebedsdag beoogt so-
lidariteit te bevorderen in de christelijke wereld en te
inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar
en de samenleving te stellen. Ook geeft Wereldge-
bedsdag de gelegenheid om ‘over de grenzen' heen
te kijken.

Dit jaar zijn het vrouwen van de Cookeilanden die de
gebeden, liederen en de schriftlezing hebben uitge-
zocht.

De Cookeilanden zijn een archipel van 15 eilanden in
het zuidelijke deel van de Grote Oceaan en liggen op
de grootste tektonische plaat van de wereld. Ze zijn
te verdelen in Noordelijke en Zuidelijke eilanden met
hun eigen bodemgesteldheid. De Zuidelijke eilan-
den hebben een van oorsprong vulkanische bodem
en zijn vruchtbaarder dan de Noordelijke eilanden
waarvan de bodem voedselarm is. Ze zijn geassoci-
eerd met Nieuw-Zeeland. Hoewel alle inwoners van
de Cookeilanden officieel inwoner zijn van Nieuw-
Zeeland, hebben ze een eigen status als Cookeilander.
Van oorsprong zijn ze nauw verwant aan de Maori’s.

Het thema dat de vrouwen van de Cookeilanden
bedacht hebben, luidt: Prachtig gemaakt. Volgens
een reisgids: “30 jaar geleden golden de Cookeilan-
den als dé Zuidzee-belevenis, onontdekt in tropische
schoonheid en ver van het toeristencircus. Ook nu
nog blijft deze bestemming aantrekkelijk door de zeer
grote gastvrijheid van de inheemse bevolking en de
overweldigende natuur. De Cookeilanden zijn hét
ultieme paradijs, weg van het massatoerisme. Met

haar sprookjesachtige parelwitte stranden, haar hel-
der turquoise lagunes en haar relaxte en swingende
bewoners zijn deze eilanden één van de mooiste ter
wereld.”

Maar ook dit ‘paradijs’ wordt bedreigd door de stij-
gende zeespiegel vanwege klimaatverandering. Bo-
vendien zijn zeker niet alle inwoners ‘relaxt, want
veel Cookeilanders die voor 1965 geboren zijn, wer-
den fysiek en verbaal mishandeld omdat ze hun Cook
I[slands Maori taal spraken. De gevolgen daarvan zijn
zeker nog niet vergeten. Het is helaas nog niet be-
kend welke projecten gesteund worden om noden te
lenigen die er zeker zijn.

ledereen, en zeker niet alleen vrouwen, is natuurlijk
van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen die
samengesteld is door een werkgroep van de kring
Heuvelland van ZijActief en ondergetekende voor de
PGMH.

Vrijdag 7 maart
15.00 uur
Kloosterkerk Klooster Wittem (Wittemer Allee 34)

Marije Bijleveld

LAy 1



Vanuit de

Kerkenraad Naas-Heuvelland
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Tegen de tijd dat u dit leest, is het alweer bijna carnaval: tijd om
nog een keer te feesten voordat de vastentijd begint. Letterlijk,
het laatste feest voordat het vlees werd afgenomen, carne le-
vare. En gefeest hebben we in de afgelopen maanden.

Het begon met het feestelijke afscheid van ds. Harrie de
Reus op zondag 15 december in een volle Kloosterkerk
in Valkenburg. Harrie ging zelf voor en nam ons mee in
zijn gedachtes over nieuwe vormen van kerk-zijn, met
een oproep om ‘los te laten om verder te komen. Een
uitnodiging om niet alle tijd te besteden aan het in stand
houden van bestaande structuren waar nog maar wei-
nig animo voor is, maar om samen te zoeken naar nieu-
we wegen die wel als relevant worden beschouwd door
jong en ouder, door gemeenteleden en anderen om ons
heen. Om onze maatschappelijke rol te pakken, en deze
samen uit te werken. De kerkenraad gaat die uitdaging
graag aan, maar kan dat niet alleen; dit zullen we echt
samen moeten doen als gemeente en met onze nieuwe
predikant. Hoe dat nieuwe eruit kan zien, werd meteen
in de dienst al duidelijk toen de gemeenteleden werden
opgezweept door accordeonmuziek en dansend in de
rijen stonden. Helaas is daar geen foto van, maar wel
van de verbaasde kindergezichtjes die van boven op ons
neerkeken. Wat doen die grote mensen nou? Willem Gin-
jaar, voorzitter van de kerkenraad, deed de formele los-
making waarna het feest in de vorm van een receptie en
een heerlijke lunch, kon beginnen. En het bleef nog lang
gezellig in Valkenburg.

Ook in de kersttijd waren er veel feestelijke diensten,
waaraan velen — van de taakgroepen vieren, de bloe-
mendiensten, de organisten, predikanten, musici tot
de kosters en vele anderen - hebben meegewerkt.
Een bijzondere dienst was die in de St Jan op 18 de-
cember in de avond, samen met het studentenpasto-
raat van InnBetween. Een 2-talige dienst die aangaf
dat je ook heel goed als kerkgangers samen zonder
‘officiéle’ predikant een bijzondere en bijzonder fees-
telijke dienst kunt houden. Er kwamen zo'n 50 - 60
jonge mensen op af, die zichtbaar genoten van de
verstilde kerstsfeer in de St Jan. Mooi dat wij dit als
gemeente samen met InnBetween kunnen organise-
ren.

En dan onze nieuwjaarsdienst, waar de kinderen er
een feestje van maakten met hun musical SL/Hoop-
bedrijf. Fantastisch om te zien hoe zij ons hier voor-
gingen, letterlijk en figuurlijk: zij zetten de toon van
deze dienst en zetten ons — zoals ds. Agnes Hana ook
aangaf - op de weg van de hoop! Harrie noemde het
‘loslaten om verder te komen, bij de kinderen heette
het ‘van slopen naar hopen’. Op twee heel verschil-
lende manieren wordt ons zo de weg gewezen naar
een nieuwe toekomst voor onze gemeente.

Een nieuwe toekomst met een nieuwe predikant. Na

het financiéle akkoord van de PKN medio december
konden we begin januari 2025 dan eindelijk onze
vacature plaatsen op diverse media-kanalen: web-
site PGMH, website PKN, Facebook, Linkedin. Maar
natuurlijk is ook uw mond-op-mond reclame zeer
waardevol. U vindt de vacature daarom ook elders in
deze Kerkberichten. Aarzel niet en wijs u bekende en
bevriende predikanten erop; de sluitingsdatum is 9
februari. De beroepingscommissie zit klaar om aan de
slag te gaan. De kerkenraad wenst hen een goede se-
lectie toe, en ons allen een fijne nieuwe voorganger.

Emilie Hilbers, scriba
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Wie is Arjan van der Star’”

14

Arjan is een actieve vrijwilliger van de PGMH, maar velen heb-
ben nauwelijks een idee wie hij eigenlijk is en wat hij nu precies
allemaal doet. Hoog tijd dus om eens het gesprek met hem aan
te gaan!

En een gesprek voert Arjan graag. Hij schrijft ook graag en door zijn uit
de hand gelopen hobby geschiedenis, stuurt hij nog wel eens iets voor
in de Nieuwsbrief.

Arjan valt bij ons op door zijn Bel-
gische-Limburgse accent wat komt
door in Genk geboren en in Lanaken
getogen te zijn, maar hij is volgens
zijn paspoort wel een Nederlander.
Zijn ouders waren in de protestantse
kerk in Genk al zeer actief in diverse
functies. Op de middelbare school
zat hij in zijn eentje in de godsdienst-
lessen, want alle andere klasgenoten
kregen katholiek godsdienstles.

Geologie

Hij heeft geologie gestudeerd en
toen al kwam hij over de grens om
voor zijn masterthesis samen met het
Natuurhistorisch Museum van Maas-
tricht onderzoek te doen in de ENCI-
groeve. Als wetenschapper heeft hij
ook meegewerkt aan de opgravingen
van Mosasaurus Ber en hielp mee
met het opstarten van een weten-
schapscentrum in Oostende.

Inmiddels is hij al 20 jaar geografiedocent aan de lerarenopleiding in
Leuven. En zoals gezegd gaat het om een uit de hand gelopen hobby,
want naast zijn werk houdt hij zich bezig met historisch erfgoed en
ruimtevaarteducatie, bijvoorbeeld met de Einsteintelescoop.

Sinds zijn vader in 2012 overleed, zijn zijn moeder en hijzelf in de St.
Janskerk gaan kerken. Ze hadden de kerstnachtdiensten al vaak be-
zocht en voelden zich prettig bij ons. Zijjn moeder, Eveline Besselsen,
kennen velen als vrijwilligster bij de koffiediensten en aan het onthaal.
Beiden zijn nog altijd lid van hun kerk in Genk en gastlid van de PGMH.

Arjan is opgegroeid met het protestantisme, is naast
kerkganger ook vrijwilliger en is tegelijk ook weten-
schapper. Gevraagd naar die combinatie en of hij ge-
loof en wetenschap kan combineren geeft hij aan niet
in God te geloven, maar wel inspiratie te halen uit de
religie, vooral uit de preken in een kerkdienst. ‘Als je
het protestantisme begrijpt, dan begrijp en waardeer
je ook hoe je functioneert in een Rooms-Katholiek
land, waarom jij het anders doet, jij anders denkt. Je
begrijpt en waardeert de verschillen in cultuur en ie-
ders maatschappijbeeld.’

Arjan is ook daarom de geschiedenis van het protes-
tantisme gaan bestuderen en heeft daarover verschil-
lende boekjes geschreven.

Secretaris van het CvK

Ds. Cees Hendriks heeft Arjan benaderd tijdens zijn
zoektocht naar nieuwe CvK leden. Hij is daardoor
twee jaar geleden als secretaris (een functie die hij in
verschillende verenigingen al had gehad) begonnen.
Het College van Kerkrentmeesters heeft de pittige op-
gave en uitdaging om zich vooral met cijfers bezig te
houden en tegelijk de mensen achter die cijfers niet
te vergeten. Het zijn allemaal vrijwilligers die vaak, zo-
als Arjan, nog een job er naast hebben. Maar ze zijn
erg gemotiveerd en ‘we plakken aan mekaar’ zoals
Arjan zegt: ze kunnen het goed met elkaar vinden!
Daardoor hebben ze al veel werk kunnen verzetten
ondanks dat dat niet altijd gemakkelijk gaat. Arjan wil
hierbij ook Hans Kippers speciaal benoemen. Hans
heeft onlangs afscheid genomen van het CvK, maar
heeft ongelooflijk veel gedaan en verzet: heel veel
dank en waardering daarvoor!

Toekomst

Hoe ziet Arjan onze toekomst? ‘Het is ongelooflijk be-
langrijk dat het protestantisme in Zuid-Limburg aan-
wezig blijft, dus de PGMH'. Hjij is blij dat duidelijk is
dat 't Gulper Hoes met de nieuwe bestemming goed
werkt voor zowel het verenigingsleven als ook voor
de PGMH. Het ledenaantal van de PGMH loopt terug
en de kerk vergrijst.

Tegelijk ziet hij ook dat in de verschillende kerkdien-
sten steeds weer nieuwe mensen aansluiten. Ze zijn
(nog) geen lid, maar weten ons te vinden en we voor-
zien duidelijk in een behoefte. Maar met het dalende
ledental, dalen ook de inkomsten en als lid van het
CvK baart hem dat zorgen. Nieuwe ideeén, bronnen,
mogelijkheden worden niet altijd van harte verwel-
komd, maar zijn wel nodig.

Hij ziet zichzelf zeker de komende twee jaar nog bij
het CvK; daarmna is het de vraag of hij voor een nieu-
we termijn wil en kan gaan. Hij blijft de geschiedenis
doorspitten zoals grafstenen in de St Jan onderzoe-
ken, de graffiti in de kerktoren brengt hij in kaart, hij
is bezig met een bijzonder doopverhaal uit 1783 en is
actief met andere vrijwilligers om het erfgoed van de
St. Jan in kaart te brengen en goed tentoon te stellen.
Onlangs heeft hij in de Nieuwsbrief verteld over het
schilderij in de Kerkenraadskamer van de St. Jan dat
is schoongemaakt en gerestaureerd. Tegelijk maakt
hij zich sterk om de PGMH, het protestantisme en de
kerken in Zuid-Limburg ook in de toeristenbranche
bekender te maken... Hij weet zich wel bezig te hou-
den voor ons!

Jubileum in 2032

Arjan heeft zijn ogen gericht op 2032, het jaar dat de
St. Janskerk 400 jaar protestants is. Een reden voor
een uitbundig feest en een belangrijk middel om aan-
dacht te genereren! Daar moet je niet in 2031 mee
beginnen om aan te denken. Wie zijn er dan om mee
te vieren en wie zijn er dan om feestjes te helpen or-
ganiseren?

Dank je wel Arjan voor je geestdrift, je initiatieven en
je inzet voor de PGMH!
Ik hoop dat nog velen met jou een gesprek aangaan:

je bent een boeiende, open gesprekspartner.

Helma Bannink

NN



Activiteiten in onze gemeente
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Onderweg

BeZin in Film

Films die raken, tot nadenken stemmen over de (on)zin van het leven,
je in gesprek met een ander brengen.

In januari zijn we begonnen met het thema: ‘Uit de kunst.

5 februari

Maudie - Maudie heeft een vorm van reuma waardoor haar familie
denkt dat ze niet zonder hun hulp kan. Maar wanneer Maudie ontdekt
dat de norse visser Everett iemand zoekt die zijn huishouden wil doen,
biedt ze gretig haar diensten aan. Ondanks Everetts bazige houding
houdt Maudie zich staande en wanneer een welgestelde klant interes-
se toont in Maudies schilderijtjes, krijgt Maudies leven een verrassende
wending. Een film uit 2016 - 115 minuten

5 maart

Loving Vincent is een uniek project over het leven en de mysterieuze
dood van Vincent van Gogh: de eerste compleet geschilderde speel-
film ter wereld.

Net wanneer Vincent succesvol begint te worden, pleegt hij zelfmoord.
Was het vanwege zijn geestelijke gezondheid of problemen met zijn
broer? Was het een wanhoopsdaad om meer erkenning te krijgen voor
zijn werk? Of was het helemaal geen zelfmoord? Armand Roulin, de
zoon van Van Goghs postbode, gaat naar Auvers om daar het mysterie
rond Vincents dood te ontrafelen. Een film uit 2017 — 94 minuten
[edere eerste woensdag van de maand! Aanvang 19.30 uur,

Entree € 5,00 inclusief een hapje en een drankje na afloop.
Kloosterkerk — bovenverdieping (met lift bereikbaar) Kloosterweg 1 —
Valkenburg

Contactpersoon: Dingena Spreeuwenberg,

E-mail: dspreeuwenberg@gmail.com

Krantenleesgroep

Op de eerste maandag van de maand bespreken we stukjes uit de
krant die ons geraakt hebben en waar we een vraag over willen stellen
aan de andere deelnemers.

Data en tijd: maandag 3 februari, en 3 maart steeds van 10.30 uur -
ca 1145 uur.

Plaats: Kloosterkerk — Valkenburg

Informatie: André van Dijk, E-mail: vandijkandre@hotmail.com

Duits/Nederlandse Leeskring

We lezen boeken die in beide talen beschikbaar zijn en tijdens de bij-
eenkomsten spreekt ieder de eigen taal, zodat er geen echte taalpro-
blemen zijn.

Op donderdag 13 februari bespreken we van Lize Spit
‘De eerlijke vinder, het boekenweekgeschenk van
2023, waarin thema's als eenzaamheid, vluchtelin-
genproblematiek en vriendschap aan de orde komen.
En op donderdag 13 maart het boek ‘Het late leven’
van Bernard Schlink. Een ontroerende roman over
sterven, loslaten en doorgeven.

Inlichtingen: Babette Lemmer

tel: 0049 241 5380 9914, E-mail: b.lemmer@gmx.de

Leeskring Eijsden

Samen een boek lezen! Het levert altijd nieuwe in-
zichten op. Mooi om mee te maken. En zelfs als je
een boek verschrikkelijk vindt, is het bespreken ervan
alsnog leuk. Wilt u ook meedoen?

Op vrijdag 7 februari komen we weer bijeen. We heb-
ben dan het boek 'De Onbedoelden’ van Cobi Baars
gelezen. Het volgende boek kiezen we in overleg met
de deelnemers.

We komen bijeen van 14 tot 16 uur in het Kerkelijk
centrum van Eijsden, Wilhelminastraat.
Contactpersoon: Klaas Spoelstra,

E-mail: kspoelstra@outlook.com.

De Schrift geopend

Ook in 2025 lezen we weer samen uit de Schrift on-
der de titel De Schrift geopend’. We lezen samen een
tekst, proberen te begrijpen wat bedoeld wordt en
delen wat ons aanspreekt. Marije Bijleveld geeft toe-
lichting. Data zijn er op dit moment nog niet bekend;
let daarvoor op de Nieuwsbrief.

Inlichtingen: Dick Knol 045 5444539,

E-mail: d knol@hetnet.nl

Soepcafé - ledere dinsdag is er het Soepcafé in de
Bovenzaal van de Kloosterkerk (Valkenburg), bereik-
baar met lift en trap. Loop gerust binnen en eet een
kop gratis soep mee! Naast soep bieden we ook ge-
zelligheid en ontmoeting. ledereen is welkom!

Info: Cariene Groen-Zwart, E-mail: carienezwart@kp-
nmail.nl

Huiskamer: ledere donderdag van 14.00 - 16.30
uur. De Huiskamer is beneden in het Glazen Huis. De
een komt voor een praatje, de ander om een spelletje
te doen. Alles kan. Dit is het moment om eens een
kijkje te komen nemen. Kloosterkerk — Valkenburg.
Info: Lies Oost, E-mail: liesgretha@live.nl

Kloosterkoffie: Elke derde vrijdag van de maand
— dus op 21 februari en 21 maart - is er weer 'Kloos-
terkoffie’ in Valkenburg. Gezellige bijeenkomsten
waarin ontmoeting en gesprek centraal staan met
een onderwerp als inleiding tot het gesprek.

Waar: Kloosterkerk van 14.00 tot 16.00 uur.

De eigen bijdrage is € 2,00 voor thee of koffie, en la-
ter op de middag een glaasje met wat lekkers. Zonder
aanmelden: welkom! Informatie: Anny Korswagen,
06-134563 en Ineke Klos, 06-53842637

Gesprekskring Trefpunt St. Jan

Elke tweede vrijdag van de maand opent het Trefpunt
St. Jan de deuren voor wie het leuk vindt om elkaar
in gesprek te ontmoeten. De onderwerpen hebben
altijd te maken met wat vanuit het dagelijks leven
en de eigen geloofsbeleving naar boven komt. Ge-
spreksleiding: afwisselend Gerard Nieuwburg, Ruud
Foppen en Nelleke de Kruik.

Vrijdagmiddag 14 februari en 14 maart van 14.00-
16.00 uur

Plaats: Het Trefpunt - Daalhof 150, Maastricht

info: Jenny Pot, E-mail: jennypot@xs4all.nl

Trefpunt St. Jan

Elke dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur is iedereen
welkom om een kopje koffie of thee te komen drin-
ken in het Trefpunt St. Jan, Aureliushof 150 in Daal-
hof.

U bent van harte uitgenodigd!

Informatie bij Jetty Vels, telefoon 06 25 36 16 91

Gesprekskring Maastricht

Samen een onderwerp bespreken dat een van ons
inleidt. Het zijn boeiende en verrassende gesprekken.
We spreken bij een van ons thuis af. Dat maakt het
ontspannen en gezellig.

Volgende keer is 4 februari.

Info: Hanske Kamphuis

E-mail: h.kamphuis@hotmail.nl
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Louise Vonk

Op 28 december 2024 overleed Louise Vonk in het Hospice in
Kerkrade. Na een periode van minder en sterker zijn was dit de
aangewezen plaats. Louise had vijf kinderen en een hele zwerm
klein- en achterkleinkinderen. In die rijkdom is zij gestorven, zo
oud en zo gezegend: 89 jaar

In de kerk in Vaals hebben wij afscheid van haar genomen.
Deze kerk was de laatste jaren haar kerk. Ze heeft heel wat ker-
ken en predikanten in haar leven voorbij zien gaan. Samen met
haar man en met haar kinderen. Zij woonden in Afrika en ook
in Indonesié. Overal wist zij een thuis te maken voor haar gezin,
voor gasten en vrienden. Ze bleef gaan, en komen, zolang het
ging.

Als ik dan ook weer eens in Vaals was, spraken we altijd even
met elkaar. Niet hoe het met ons ging, maar met de mensen

in de gemeente en hun wel en wee. Ze droeg die in haar hart.
Al die jaren dat ik daar werkte, was zij het steunpunt van de
gemeente. In de kerkenraad, de diaconie, het bezoekwerk en
op zondag. Ze organiseerde en sprong bij en wist ook anderen
aan de gang te brengen. Haar zorg hield niet op bij de kaar-
tenbak. Er waren ook losse contacten en zorgenkinderen, die
ze met ongelofelijke trouw aanhoorde en erbij betrok. Mensen
die zij uitnodigde en opzocht en ook in huis opnam als dat kon.
Dat grote, heerlijke huis in Volkerich, waar wij vergaderden en
maaltijden hadden. In de salon, in de tuin, in de keuken.

Ik kan niet alles opnoemen wat ze deed, maar een ding moet
ik zeggen. Haar inzet voor asielzoekers. De taallessen op een
vaste dag in de week. Ze nam ze ook mee naar de kerk, mensen
uit Congo en Armenié. Er zijn hier kinderen gedoopt. Ze hield
contact ook als ze door het Coa uitgeplaatst waren naar elders,
ver weg.

En dan had ze haar eigen kinderen. De enige reden dat ze er
wel eens niet was, was als ze in Friesland was, of in Belgié. Ze
hield Vaals op de hoogte van haar grote nageslacht en als jullie
hier waren nam ze jullie ook mee. Haar zegen in het leven. Ze
deelde dat met ons. De zegenende engel van onze gemeente.
We hebben haar begraven bij haar man Henk in Vaals

We gedenken haar en bidden dat wat zij hier gedaan heeft nu
niet zomaar voorbij is.

Ds Joen Drost
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Anna (Anja) van Dieken

Op zaterdag 21 december 2024 overleed Anna
(Anja) van Dieken, echtgenote van Jens Giessing

en moeder van Eva en Mieke. Ze werd slechts 52
jaar. Anna groeide op in Paderborn en ging samen
met Jens in 1992 in Aken studeren. Nadat ze was
afgestudeerd, ging ze als lerares aan de slag op het
Heilig Geist Gymnasium in Wurselen, bij Aken. Hier
werkte ze totdat deze zomer een agressieve vorm
van kanker werd ontdekt. Na zes maanden verloor
ze de strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte.

Na hun studies trouwden Anna en Jens in 2000 en
verhuisden in 2002 naar een huis aan de rand van
Vaals. Daar groeiden hun dochters op en na verloop
van tijd stapten ze op een zondag de Hervormde
Kerk van Vaals binnen. Ze voelden zich er thuis en
Anna hielp regelmatig met de koffie na de dienst,
terwijl Jens voor velen een bekend gezicht werd,
omdat zijn architectenbureau de herinrichting van
de kerken in Vaals en Valkenburg en de verbouwing
van de Toeristenkerk tot gemeenschapshuis 't Gul-
per Hoes voor zijn rekening nam.

Anna beleefde veel plezier aan zingen en was lid van
het vrouwenkoor ‘Avec Plaisir. Een paar keer zon-
gen zij ook in een viering in Vaals, waarbij Anna een
prachtige solo ten gehore gaf. Zaterdag 4 januari
2025 zong het koor opnieuw in onze kerk, maar nu
zonder Anna. Ze had nog wel zelf de liederen voor
de afscheidsdienst uitgekozen. In een overvolle kerk
vertelde dochter Eva op indrukwekkende wijze hoe
sterk de band met haar moeder de laatste maanden
geworden was. Ontroerend was ook het lied van
Taylor Swift dat ze een laatste keer voor haar moe-
der zong en zelf met gitaar begeleidde. Jens be-
schreef zijn gevoelens voor Anna in een gebed dat
door dominee Joachim Bussow van de Annakirche
in Aken werd voorgelezen. De laatste zinnen luid-
den: "Herr, meine Seele ringt mit der Frage, warum
Du Anna so fruh zu Dir rufen musstest. Doch ich
bitte Dich, lass die Liebe, die Anna mir gegeben hat,
meine Zweifel und mein Hadern Uberstrahlen.”

Arie Koster

Lo Okhuizen

Op 1 december 2024 is Lo Okhuizen overleden. Hij
werd 86 jaar.

Lo werkte bij de Kamer van Koophandel. Daarvoor
had hij verschillende banen, meest technische vak-
ken. Zijn vrouw Cora en hij kwamen in Schin op
Geul terecht, waar ze jaren lang woonden. Een huis
vol boeken en herinneringen aan de reizen die zij
maakten. Een klein museum.

Zij waren actief in de Kloosterkerk in Valkenburg. Lo
zat onder meer in de kerkenraad. Cora organiseerde
praatgroepen en samen bezochten ze gespreksgroe-
pen, waar Lo steeds zijn pittige meningen uitte.

Ik hoorde dat hij ooit gebokst had. Hij kon ook later
nog stevige tikken uitdelen. Met woorden dan. Hij
genoot van bezoek en hield ervan gesprekken te
voeren. Hij pleitte voor strengere straffen, dat zou de
criminelen wel leren! Hij las zijn krant en hijj las zijn
boeken, talloos vele. In de kerk in Valkenburg richtte
hij een boekenkast in voor de verkoop. Toeristen (en
gemeenteleden) sloegen hun slag.

De laatste jaren ging het met hun beider gezond-
heid minder goed. Zij verhuisden naar een apparte-
ment in Maastricht. Cora moest in een verzorgings-
huis opgenomen worden, afwisselend met opname
in het ziekenhuis. Zo verhuisden zij telkens en ten
slotte waren ze onderdak in de Croonenhoff in
Maastricht. Nu was het Lo, die fysiek achteruit ging.
Ze konden nog een bootreis maken. Hij bleef wakker
en spraakzaam. Toen werd het duidelijk dat hij niet
meer beter zou worden. Het leek hem niet te deren.
Hij vertelde me dat hij bad voor een paar dierbare
vrienden. Ik vertelde hem dat ik voor hen bad. Daar
was hij blij om. Na een korte benauwde tijd is hij
gestorven. Er werd, zoals hij het gepland had een
korte, eenvoudige dienst gehouden in het cremato-
rium in Geleen. ‘Weest in geen ding bezorgd’, was de
tekst die hij ons meegaf.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Cora en de
kring van vrienden om hen heen.

ds. Joen Drost
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De Bruggenbouwerlezingen

Woensdag 13 november 2024 was de derde lezing in de aula Univer-
siteit Maastricht (Minderbroedersberg) met het thema: Limburg als
Brug(genbouw)provincie in de Euregio Maas Rijn.

Spreker was Emile Roemer, gouverneur provincie Limburg.

Waar onze gouverneur zich vooral zorgen over maakt is dat 'SAMEN' in
onze samenleving helemaal uit zicht raakt. Vroeger was het gewoon
om elkaar ongevraagd te helpen als dat nodig was, maar tegenwoor-
dig is het eigenlijk alleen nog ik, ik, ik. Kijk naar elkaar om, help elkaar,
bouw weer bruggen naar elkaar, daar wordt de samenleving beter van!

Woensdag 11 december 2024 was de vierde lezing in de Sint-Jan met
het thema: Muur of brug voor vluchtelingen? Dit was een panel ge-
sprek o.lv. Nathalie Ummels (Codrdinator Refugee Project Maastricht)
met Gerben Huberts: diaken voor vluchtelingenwerk bij Protestantse
Gemeente Roermond, Ronald Goedmakers van Vebego en Anita Bas-
tiaans: oud-wethouder Maastricht, Raad van Bestuur Coa.

Het is vaak lastig om ex-vluchtelingen in onze samenleving te laten
integreren. Maar werk heeft daarbij een belangrijke rol. Ze integreren
sneller, omdat ze meewerken in onze samenleving, makkelijker con-
tacten leggen, sneller de taal leren en zich gewaardeerd voelen omdat
hun handjes heel hard nodig zijn. En ze willen ook graag een steentje
bijdragen.

Woensdag 8 januari 2025 was de vijfde lezing in de aula Universiteit
Maastricht, met als thema: Bruggenbouwers naar morgen: Christe-
nen en hun verantwoordelijkheid voor de politieke vrede en sociale
rechtvaardigheid. Spreker was dit keer Dr. Herman Jozef Kaiser: CDA-
politicus en oud-burgemeester Margraten, Roermond, Doetinchem en
Armhem.

Katholiek sociaal denken — en met name het subsidiariteitsbeginsel
— gaat over hoe we onze samenleving rechtvaardig ordenen, en welk
samenspel tussen overheid, sociale gemeenschappen en marktpar-
tijen hierbij past. Welk soort brug moeten wij samen over? Mag dat
een hangbrug zijn, hoog wiebelend boven de mensen? Of liever een
Romeinse boogbrug met stevige pijlers in de Maas? Waarmee is de
toekomst van onze (klein)kinderen gebaat?

De volgende lezingen zijn:
6. Woensdag 12 februari 2025 in aula Universiteit Maastricht
(Minderbroedersberg)
Thema: Duurzame bruggen in een veranderend klimaat.
De associatie ‘bruggen’ met ‘water(overlast)’ is snel gelegd. Met de en-
cycliek Laudato Si van Paus Franciscus (2015) in ons achterhoofd: zijn
er bruggen te bouwen tussen hoe om te gaan met het klimaatpro-
bleem en religieuze stromingen?

Spreker: Peter Glas tot 1 dec. 2023 Delta-commissaris U bent allen van harte uitgenodigd om bij de lezin-

gen aanwezig te zijn.

7. Woensdag 12 maart 2025 in aula Universiteit Wel graag vooraf aanmelden voor de lezing via brug-
Maastricht (Minderbroedersberg) lezing@heiligdomsvaartmaastricht.nl
Thema: Paus Franciscus als mondiale Dit iv.m. het klaarzetten van de ruimte en de voorzie-
bruggenbouwer. ningen voor de koffie.

Logisch dat we bij bruggenbouwen ook denken aan

het Latijnse "Pontifex’; worden pausen ook als zoda- Hebt u geen e-mail dan mag u zich telefonisch aan-

nig gezien, met Franciscus voorop? melden bij ondergetekende via 06 40261066
Spreker: Prof. Paul van Geest: hoogleraar (Kerk)ge-

schiedenis Tilburg University en bijzonder hoogleraar  Elly de Haan - Verduyn

Augustijnse studies Vrije Universiteit.

Opgemerkt

‘De kunst van het ophouden’ in: ‘Wil Derkse, Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiri-
tualiteit voor het dagelijkse leven. Het is de kop van een paragraaf in het hoofdstuk Benedictijns
tijdmanagement: een gevulde agenda, maar nooit druk.

Ik citeer het begin van die paragraaf: “Beginnen is moeilijk, maar ophouden ook. (...) Vooral wan-
neer je extra verantwoordelijkheid draagt en er veel taken op je bordje liggen is er de begrijpelijke
neiging geen rust te nemen en maar door te werken. Dat lijkt verantwoordelijk, maar dat is het niet.
Te lang doorgaan is bijna synoniem met fouten maken' Bovendien neem je niet de momenten van
rust en ontspanning die nodig zijn om fris en levendig te blijven”.

Wie kent niet de drang om maar door te gaan, ‘'want er moet nog zoveel gebeuren’? Derkse: “Niet
alleen een overvolle agenda kan je verleiden, maar ook het simpele feit dat het net zo lekker gaat”.
Ook in meer psychologische zin is ophouden moeilijk. De te lange vergadering kan afgelopen zijn,
maar inwendig ben je er nog steeds mee bezig: “Naar huis fietsend (...) mopper je inwendig over
de stommiteiten van anderen en jezelf. Blind en doof voor de mooie omgeving trap je je door de
kilometers. Dat is driedubbel zund, zoals ze dat in het Brabants zeggen. Om te beginnen is die ver-
gadering voorbij en is er geen enkele invloed meer op uit te oefenen; een herhaling van verkeerde
zetten of nu bedenken wat je voor slims of vernietigends had willen zeggen is dus zinloos. Ten
tweede is dit mokkend en morrend herkauwen en snode plannen smeden slecht voor de ziel. Dat
werkt inwendig vergiftigend, en ook gekanker dat niemand hoort kan je inwendig opvreten. En ten
derde sta je niet open voor wat de omgeving je te vertellen heeft, waardoor je op adem zou kunnen
komen. Benedictijns ophouden betekent in zo'n situatie het besef toelaten: nu zit ik op de fiets, nu
rij ik door deze mooie polder”. Er is een tijd voor inspanning en een voor ontspanning.

Er staan in het boekje veel meer gebruiksaanwijzingen van de Benedictijnse regels voor het da-
gelijkse leven. Er is namelijk niets 'zweverigs’ of moeilijks aan Benedictijnse spiritualiteit. Werkelijk
iedereen kan er mee aan de slag gaan.

Marije Bijleveld
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Christen zijn aan de grens

Vrijdag 28 maart 2025 van 9.30 - 1530 uur

Ouderen- en Verzorgingstehuils St. Joseph, Eupen

Sinds het begin van de jaren 90 kijken de protestantse en katholieke
kerken in de Euregio tussen Aken, Eupen en Maastricht jaarlijks met de
Euregionale Oecumenische Conferentie naar verschillende aspecten
van kerk en samenleving. Europa heeft zich verder ontwikkeld sinds
de millenniumwisseling. Nationale grenzen zijn vager geworden en
de samenleving aan beide kanten van de grens is seculier en tegelij-
kertijd, door diverse migratiegeschiedenissen, multireligieus. Voor veel
mensen verliezen de grote kerkelijke confessies hun bindende kracht;
christen-zijn is niet langer vanzelfsprekend.

In 2025 stellen wij ons de vraag: Welke erfenis heeft de kerstening aan
het moderne Europa nagelaten? Welke betekenis heeft het christen-
dom voor internationale en interculturele dialoog, en voor de politieke
en individuele vrijheid van de mensen in de Euregio tussen Aken, Eu-
pen en Maastricht?

De gesprekken worden ingeleid door historische, theologische en po-
litieke perspectieven en monden uit in een gezamenlijk panelgesprek.
De voertaal is Duits en Nederlands met ondersteunende hand-outs bij
de lezingen.

Het programma ziet er als volgt uit:
930 wuur aankomst met koffie
10.00 uur  korte gebedsviering
10.30 uur Inleiding 1. Christen-zijn in Europa — Kris de Brabander,
11.00 uur keuze uit 3 workshops:
» Verdieping en vragen over de inleiding
Kris de Brabander
e Bruggen Bouwen — Theo Bovens
» Ontwikkeling van migrantengemeenschappen
Jorge Castillo Guerra
12.15 uur Lunch
13.15 uur Inleiding 2 Spelen Christenen nog een rol in Europa?
Patricia Creutz — Vilvoye
1345 uur  keuze uit 3 workshops:
» Verdieping en vragen over de inleiding
Patricia Creutz — Vilvoye
e Bruggen Bouwen — Theo Bovens
o Ontwikkeling van migranten-
gemeenschappen
Jorge Castillo Guerra

15.00 uur Slotpanel met Kris de Brabander,
Patricia Creutz — Vilvoye, Theo Bovens,
Jorge Castillo Guerra

1530 uur  afsluiting en zegen

Medewerkenden

Drs. Theo Bovens,
fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, voorzitter Heiligdomsvaart
organisatie

Dr. Kris de Brabander
O.Praem, Prior Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo,Docent Grootseminarie Rolduc

Dr. Jorge Castillo Guerra,
Universitair docent - Empirische en praktische religiewetenschap, Radboud Univer-
siteit Nijmegen

Patricia Creutz-Vilvoye,
Politica van de Duitstalige Christelijk Sociale Partij (CSP), Voorzitter van het Parlement
van de Duitstalige Gemeenschap

Betrokken Organisaties:

Bisdommen Aken en Roermond, Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wal-
lonne (PKN),

Vicariaat Duitstalig gebied bisdom Luik, Kirchenkreis Aachen van de Evangelische
Kirche im Rheinland, Protestantse gemeenten van het district Luik (VPKB)

Aanmelden voor 18 maart 2025

bij Elly de Haan — Verduyn via ellydehaanverduyn@gmail.com of 06-40261066
Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst, u ontvangt een be-
vestiging.

Kostenbijdrage incl. lunch en drankjes: € 25, studenten € 10,-. Het bedrag overmaken
voor 18 maart 2025 naar Pfarrseelsorge St. Nikolaus
IBAN: BE83 7311 0603 4715 BIC: KREDBEBB

U bent allen van harte welkom.
Namens de Euregionale Oecumenische werkgroep

dh

Rijksweg 76-TBa

6228 XZ Maastricht

Tel. 043 3611392
info2drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl

drukkerij de heeg
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Protestantse Gemeente

Vacature predikant Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

De Zuid-Limburgse Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (PGMH) heeft vierplekken in Randvoorwaarden

Gulpen, Maastricht, Vaals en Valkenburg. Wij zijn een actieve, laagdrempelige en gastvrije - Je bent toegelaten tot de bediening van het ambt  Meer informatie vind je in ons Beleidskader 2024-

gemeente die in openheid met anderen samen leeft, samen deelt en samen gelooft, in van predikant in de Protestantse Kerk in Neder- 2027 het Gemeenteprofiel en op onze website www.

navolging van Jezus Christus. land. Ervaring als gemeentepredikant is een pré. maas-heuvelland.nl. Je kunt ook bellen met de voor-

Vrijwel alle leden zijn geen oorspronkelijke Limburgers, maar zijn voor studie, werk, liefde - Onze gemeente strekt zich uit over een groot op-  zitter van de beroepingscommissie de heer Henk van

of om een andere reden in Limburg gaan wonen. Dit brengt een unieke dynamiek met pervlakte: ca. 300 km2. Het spreekt dan ook voor  Gelderen: 06 -53369422.

zich mee: diverse stromingen vertegenwoordigd in één kerk. De PGMH heeft per 1 januari zich dat je beschikt over een auto om in de ge-

2025 een vacature voor een predikant. meente je werk te kunnen doen. Je reactie kun je tot uiterlijk 9 februari 2025 sturen
- In overleg is er woonruimte beschikbaar in onze naar de heer Henk van Gelderen, voorzitter van de

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (PGMH) is in samenspraak pastorie in Gulpen. beroepingscommissie, emailadres:

met de gemeente op zoek naar een beroepingscommissie@maasheuvelland.nl.

Predikant m/v (10 FTE)

Wat wij zoeken is:

Een predikant die, naast de traditionele vormen van vieren, samen met onze gemeente
werkt aan nieuwe mogelijkheden, voortbouwend op wat al ontwikkeld is, en voor wie
oecumene vanzelfsprekend betekent: openstaan en meedoen. Samen met jou willen we
als kerkenraad én als gemeente werken aan nieuwe wegen om maatschappelijk relevant
te zijn. Dat betekent voor ons loslaten om verder te komen. Daarbij zijn wij zelf aan zet en
vragen we aan jou als predikant om ons daarin te begeleiden. We doen het dus samen.

Wat verwachten we van jou?

Het is onze wens te komen tot nieuwe vormen van gemeente-zijn zowel in Maastricht
('stadskerk’) als in het Heuvelland. Hierin bestaan diaconale projecten, zingeving en spiri-
tualiteit naast de meer traditionele vormen van kerk-zijn. Dit met als doel om onze lokale
maatschappelijke betrokkenheid in stad en Heuvelland, elk op eigen wijze, te borgen en
waar mogelijk te vergroten. Je leest meer hierover in het Beleidskader 2024-2027 op onze
website. We verwachten van jou een inspirerende, initiérende en ondersteunende rol hierbij.

We dagen je uit om jouw ideeén hierover en ervaringen hiermee met ons te delen.
Wat kan je van ons verwachten?

We werken vanuit onze christelijke waarden en vanuit de houding dat we Zijn naam uit-
dragen en eren.

GRASSERE.NL - T 045-5441835

E i Alle
- Wijj zijn een levende, vierende en lerende gemeente. SEIENETREMeE) < )= Bodelie: Zijn Wm:l'lr:::'
- Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van ons ambitieuze beleidskader. ) o T ——
- Wij zijn actief en betrokken, er is en wordt veel werk verzet, o.a. binnen diverse werk- Gewoon eeriix en goecl! Sy i PCA

e

en taakgroepen. — 4 BOCHOLTZ
- Wijj dragen graag en constructief bij aan de verdere ontwikkeling van onze kerken en
aan onze maatschappelijke opdracht(en).
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Vasten

Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten
en bidden voor te bereiden op zijn zending onder de mensen.

Hij leefde veertig dagen onthecht, zodat Hij zich helemaal kon open-
stellen voor de kracht van God en de boodschap van Gods liefde.

De boodschap van vasten is dat wij ons klaarmaken voor Pasen, de
opstanding van de Heer en daarmee inhoud geven aan ons geloof.

Wie van de mensen om ons heen, die wij kennen heeft meestal enig
idee wat de betekenis van vasten is, noch wijdt daar enige gedachte
aan?

In het flatgebouw van 54 appartementen, waar ik woon, schreef ik sa-
men met een medebewoner regelmatig een huis aan huis blaadje. Een
van de doelen was om onze medebewoners op de hoogte te houden
van de achtergronden van de, vooral christelijke, feestdagen.

Wat mensen wisten van de feestdagen was bedroevend. Meestal was
men verbaasd en totaal niet geinteresseerd. Over het algemeen was
het doel van die dagen: veel eten, vooral seizoengebonden en vrije
dagen die met de familie worden gevierd. Dat er een religieuze achter-
grond is, was totaal onbekend.

Vasten begint op Aswoensdag, de dag na Carnaval en duurt veertig
dagen. Er bestaat een opvatting dat vasten een soort straf is na de
‘uitspattingen’ gedurende het carnaval. Denk ook aan het askruisje als
teken van spijt voor verkeerde dagen en het herinnert er aan dat aan
alles een einde komt. As is heel vruchtbaar en staat ook voor nieuw
leven.

In alle geloven die wij kennen bestaat het vasten. De Ramadan is ons
zeker bekend.

Tegenwoordig vinden wij vasten een gezond gebeuren wat niets met
de tijd voor Pasen te maken heeft, maar alles met gezond leven.
Tijdschriften over gezondheid hebben vele schema's hoe je een tijdje
‘gezond’ kunt leven.

Het vasten is wat uit de mode geraakt, ook bij de kerkgangers ken ik
maar weinig mensen die het in de vastentijd rustig aandoen met de
consumptie en dat uit religieuze overwegingen.

Toch leven wij van harte toe naar de lijdensweek.

Kunnen we het vasten omzetten naar wat soberheid en doen van ‘goe-
de werken'’ zodat Pasen een werkelijke opstanding is geworden?

Doordachte vastentijd gewenst
Hanske Kamphuis

Colofon

Redactie

Eindredactie en redacteur Maastricht:
Marije Bijleveld rijveld@gmail.com
Jenny Pot en Helma Bannink

Redacteur Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen:

Dick Knol, d.knol@hetnet.nl

Redacteur Eijsden:

Kees de Blaey, deblaey-gommers@home.nl
Vormgeving: Ben Theunissen, info@grafisquad.nl

Ledenadministratie PGMH (verhuizing, huwelijk,
geboorte, overlijden, abonnementenadministratie
kerkberichten en nieuwsbrief):

Dhr. Reyk van Veen, Tel.: 06-22195628;
ledenadministratie@maasheuvelland.nl
Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Contactgegevens
Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
www.maas-heuvelland.nl

Kerkelijk bureau

Mw.. Gosewien Heije, Tel.: 06-23870864
kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl
Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht.

Kerkenraad PGMH

Voorzitter: Willem Ginjaar
voorzitter@amaasheuvelland.nl, Tel. 06 48460005
Scriba: Emilie Hilbers

scriba@maasheuvelland.nl

Maastricht

Voorzitter Kernraad: Marieke Knepper
Tel: 06 12531599
marieke_knepper@hotmail.com

Heuvelland
Wnd. voorzitter Kernraad: Dick Knol 045 5444539
d knol@hetnet.nl

Predikant
- vacature

Kerkgebouwen en ontmoetingscentrum
St-Jan: Vrijthof 24, Maastricht (ingang Veldekeplein)
Koster: dhr. Gerard Beerkens: 06-83208777
koster.sintjan.maastricht@gmail.com

St. Janskerk: 0683661471

Trefpunt St. Jan: Aureliushof 150, 6215 SW
Maastricht: 043 3472696 (beheerder)

't Gulper Hoes: Rosstraat 5, Gulpen

Koster: Ben Theunissen 0622492217

Ned. Herv. Kerk: Kerkstraat 47, Vaals

Koster: Babette Lemmer 0049 24153809914
en/of Dirk Krauskopf en Dorle Meisslinger
0049-175-2412618

Kloosterkerk: Oosterweg 1, Valkenburg
Kosters: Cariene Groen-Zwart 06-38018851
en/of Jo Davidse 043 6016010

Diaconie PGMH

voorzitter Baukje Vrieswijk
vzdiaconie-PGMH@outlook.com
bankrekening NL79 RABO 0152 1293 59

Kerkrentmeesters PGMH
penningmeester@amaasheuvelland.nl
bankrekening: NL 37 RABO 03 7372 4772

Protestantse Gemeente Eijsden
www.pkn-eijsden.nl Hier vindt u ook gegevens van
Diaconie en Kerk-rentmeesters.

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1, Eijsden

Predikant: Ds. Klaas Spoelstra

Tel. 0623 904 936

kspoelstra@outlook.com

Koster: Max Paczek 0646559562

Diaconie Prot. Gem. Eijsden

Zeger Vroon: 043-4092191
diaconie@pkn-eijsden.nl
bankrekening: NL27ABNA0623562537

Kerkrentmeesters Eijsden

Gert Schaart: 043-3619925
kerkrentmeesters@pkn-eijsden.nl
bankrekening: NL28ABNAQ0593338774

WW



Diensten

Kerkdiensten in Maastricht, Valkenburg en Vaals te volgen via Kerkomroep

In Gulpen via You Tube: https://www.youtube.com/@protestantsegemeentemaash804

Datum en plaats
Zondag 2 februari
Maastricht

Zondag 9 februari

Maastricht

Vaals

Valkenburg

Zondag 16 februari
Maastricht

Gulpen

Eijsden

Zondag 23 februari

Maastricht

Vaals

Valkenburg

Vrijdag 28 februari

Maastricht Trefpunt

Zondag 2 maart
Maastricht
Gulpen

Zondag 9 maart

Maastricht

Vaals

Valkenburg
Eijsden

Zondag 16 maart
Maastricht

Gulpen

Zondag 23 maart

Maastricht

Vaals

Valkenburg
Vrijdag 28 maart

Maastricht Trefpunt

Zondag 30 maart
Maastricht
Gulpen

Eijsden

Zondag 6 april

Maastricht
Vaals
Valkenburg

Tijd Voorganger Collecte

10.00 Drs. M. Bijleveld Stichting ZOA

10.00 Ds. R. van den Beld Stichting Leergeld
10.00 Ds. J. Drost

10.00 Mw. M. Knetemann

10.00 Ds. J. Drost Schuldhulp Maatje
10.00 Prof. Dr. M. Verkerk Kernlunch

10.00 Ds. E. van der Panne

10.00 Ds. W. in 't Hout Diaconie

1000  Ds. H. Kling

1000  Ds. W. Nijkamp

15.00 Ds. G. Nieuwburg

10.00 Ds. R. Knijff St. Edukans: Onderwijs
10.00 Ds. R. Vervoorn in Afrika

10.00 Ds. S. Bloemert Kerk in Actie: Ethiopié
10.00 Ds. G. Nieuwburg

10.00 Mw. M. Knetemann

10.00 Ds. R. Foppen

10.00 Ds. R. van Andel Quiet Maastricht

10.00 Ds. A. Hana

10.00 Drs. M. Bijleveld Kerk in Actie: Moldavié
10.00 Ds. J. Drost

10.00 Ds. A. Hana

15.00 Ds. G. Nieuwburg

10.00 Pastor P. de Kruijf Kerk in Actie: Colombia
10.00 Ds. A. Hana

10.00 Ds. E. van der Panne

10.00 Ds. J. Drost Pauluskerk Rotterdam
10.00 Ds. Th. Richter

10.00 Ds. R. Siebenga

Bijzonderheden

Diaconale dienst

Zangdienst
Doopdienst
H. Avondmaal

Samen met Remonstranten

Carnaval

1¢ veertigdagentijd

H. Avondmaal

2¢ veertigdagentijd
Kapel St. Servaas

3¢ veertigdagentijd

4¢ veertigdagentijd

Taizé dienst

H. Avondmaal

Samen met Remonstranten

5¢ veertigdagentijd



